Gebed van de Dag maandag 30 november 2020

Eerste Adventsweek

Aansteken van een kaars en een moment van stilte
Opening: Als Alles duister is

Luisterlied King's College Cambridge Hark the

Herald Angels Sing
https://www.youtube.com/watch?v=A iLXNSlaYc

Schriftlezing Genesis 28:10-22
(Genesis / Bereesjiet 28:10-32:3, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen
Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajeetsee ‘Hij vertrok’)

STILTE

Psalm 27:1 (De Nieuwe Psalmberijming)

God is mijn licht, de redder van mijn leven.
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?

Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
Toen ik werd aangevallen hield ik stand;
mijn tegenstanders beten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot,
ik weet mij veilig in de hand van God.

Gebed

Gij,

die woorden van belofte spreekt
tot mensen die verlangend uitzien
naar uw komst,

laten zij de vrede naderbij brengen
waarop de wereld wacht,

en doe ons zo ervaren

wie Gij voor ons zijt,

vandaag en alle dagen die komen.
God van Jakob,

doe ons opstaan uit de slaap

en wandelen in uw licht

om de dag te begroeten,

waarop Hij verschijnt,

die uw belofte van vrede is

in levenden lijve —

Jezus, de Zoon van de mensen,
onze leidsman ten leven,
vandaag en alle dagen die komen.

Persoonlijk gebed
Onze Vader...

Afsluiting

Zegen ons, Jezus Christus.
Uw liefde geeft leven aan onze ziel.
Amen.

Doven van de kaars

- kerk open 8.30 —9.00 uur
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dat nooit meer dooft, wvuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is.
ontsteele dan een
lichtend vuur dat
nooit meer dooft,

cen vuur dat
nooit meer dooft.

Sela-

Lukas 2:13, 14
En plotseling
was er bij de engel

een menigte

van de hemelse legermacht,

die God loofde

en zei:
Eer zij aan God
in de hoogste hemelen,
en vrede op aarde,

in mensen een welbehagen.


https://www.youtube.com/watch?v=A_iLXNSIaYc

